»EEN DIER
LEEFT BETER
DAN EEN MENS
IN SYRIE”

Majd is een net geklede jongen. Zijn
colbertje zorgt ervoor dat hij straalt.
Hiermee heeft hij een zakelijke
uitstraling.

Majd is een ingetogen jongen. Ondanks
zijn heftige verhalen toont hij weinig
emotie. Dit lijkt apart maar misschien is
dit wel heel erg logisch.

Zijn favoriete liedje? Een liedje uit Syrié;
Dreams (met Amy): ,,Het liedje gaat over
de hoop om veel positieve dingen in het
leven te bereiken.”




REDEN

,,De reden om uit Syrié te vertrekken was oorlog. Dat heerst in verschillende delen van Syri€é, maar in
mijn dorp heeft de oorlog wel een van zijn ‘hoogtepunten’ bereikt. Er zijn verschillende dingen gebeurd
waardoor het voor mij noodzakelijk was om mijn vaderland te verlaten.”

..Ik kon nauwelijks naar de stad gaan en van elektriciteit was geen sprake. We hadden vaak geen water
en het was op een gegeven moment verboden om eten te kopen. Daarna kreeg ik van verschillende
mensen te horen dat de tijd aangebroken was om Syrié te verlaten.”

.,In een korte tijd zijn er eigenlijk heel veel vervelende dingen gebeurd. Als ik naar school wilde gaan
dan moest ik onderweg langs het leger en werd ik vaak tegengehouden. Ik kon dan niet naar school
gaan. Het ergste wat ik heb meegemaakt is toekijken hoe mijn vrienden werden onthoofd. Toen kwam
echt het besef dat ik twee keuzes had. Of ik zou blijven en vermoord worden, of ik zou weggaan en in
leven blijven. Als ik dit allemaal bij elkaar optel dan had ik geen leven in Syrié, laat staan vrijheid. Een
dier leeft beter dan een mens in Syrié.”

VLUCHTEN

..Ik ben eerst met de auto naar Libanon gereisd. Vervolgens ben ik met het vliegtuig naar Turkije
gegaan. Vanaf daar ben ik met een boot van 7 meter, waar 48 mensen op zaten, naar Griekenland geva-
ren. Hier moesten we lopend een reis afleggen van 12 uur. We bevonden ons in een gebergte dus de
reis was extra zwaar. De politie heeft ons vervolgens naar het AZC geleid. Hier ben ik een week verblev-
en. In deze periode heb ik vooral geleefd op chips en cola.”

.,Daarna is de reis lopend en met de trein voortgezet naar Bulgarije en vervolgens naar Oostenrijk.
Daarna ben ik naar Duitsland gegaan, met Nederland als eindbestemming. De gehele reis heeft on-
geveer een maand geduurd.”

OPVANG

..In het begin was de opvang voor mij erg moeilijk. Ik moest in het AZC blijven, daar sliep ik in een tent.
In die periode heb ik met verschillende instanties interviews moeten houden. Het communiceren was
hierbij het grootste obstakel. Daarna werd het in het AZC een stuk makkelijker. Je leert hoe je met
mensen om moet gaan en sommige mensen waren super aardig.”

Ik verbleef in Nederland op verschillende plekken. In totaal zijn dit er 11 geweest. Deze 11 plaatsen
heb ik binnen één jaar en een paar maanden bezocht. De moeilijkste periode was in Nijmegen. Hier
sliepen we in een tent en in de totale ruimte bevonden zich 1000 personen. We konden gebruik maken
van 25 toiletten. We sliepen met drie families in één tent. Deze periode heeft zes maanden geduurd,
maar ik ben blij dat hij voorbij is.”

,,Het heeft in totaal een jaar en een paar maanden geduurd voordat alles rond de verblijfsvergunning
geregeld was. Hierna ben ik in mijn huidige huis gaan wonen en ben ik begonnen met mijn studie.”

GELUK
,,Het voornaamste waar ik mijn geluk vandaan haal, is het feit dat ik vrijheid heb. Het grootste gedeelte
van mijn familie is nu ook in Nederland en daar ben ik super blij om.

Ik kan hier in Nederland eigenlijk alles doen wat ik wil. Hele normale dingen als naar buiten gaan en
praten waren voor mij in Syrié niet vanzelfsprekend. Deze dingen kan ik nu gewoon doen zonder over
na te denken. Dit soort dingen zijn belangrijk voor mij.”

.Ik heb in mijn verleden veel nare dingen gezien, maar ik ben blij dat ik positief bezig ben. Het behalen
van mijn diploma was hierin een grote bevestiging. Als er nare herinneringen naar boven komen zoek ik
al snel de waterpijp op om ‘Shisha’ te gaan roken. Dit is één van de manieren waardoor ik bepaalde
dingen probeer te vergeten en te verwerken.”

BEZIGHEDEN

..De afgelopen tijd ben ik bezig geweest met de opleiding Zorg. Dit heb ik goed gedaan en vandaag
heb ik mijn diploma opgehaald. Ik ben super blij. Werken doe ik op dit moment bij ‘Vezet’ in Warmen-
huizen. Boksen en voetbal zijn mijn grootste hobby’s. Ik ben groot fan van Juventus, natuurlijk ook
omdat Cristiano Ronaldo daar speelt. Elke wedstrijd die hij speelt wil ik kijken.”

TERUG

Ik wil niet meer terug naar Syrié. Ik mis niks vanuit Syrié. Veel van mijn vrienden zijn overleden, het
grootste gedeelte van mijn familie ook. Het klinkt misschien een beetje bot, maar ik heb niks om te
missen.”

MUZIEK

,Alles wat er in het verleden is gebeurd, laat ik door het luisteren naar Dreams (met Amy) achter me. Ik
probeer de pijn uit het verleden te verlichten en hier speelt dit liedje een grote rol in. Er is nu een posi-
tieve kijk op de toekomst gecreéerd en daar ben ik super blij om. De kleine dingen in het leven maken
het verschil en hier ben ik me nu zeker bewust van.”

Majd heeft verschrikkelijke dingen meegemaakt. Het verwerken ervan is moeilijk, maar het gaat nu
beter met hem. Hij heeft zijn diploma behaald en kan het leven nu positief tegemoet zien. Mede dank-
zij Dreams (met Amy) laat hij het verleden achter zich en geniet hij op dit moment van de kleine dingen
in het leven.

Majd, 20 jaar, Syrié
Woont 3,5 jaar in Nederland




