»»DE PRESIDENT
IS EEN
BERUCHTE
DICTATOR.”

Ali is een vrolijke verschijning. Met
zijn vriendelijke uitstraling krijg je
de neiging om snel op hem af te
stappen. Gastvrijheid staat bij hem
hoog in het vaandel.

Ali heeft veel meegemaakt, de
verhalen die in zijn herinneringen
zijn opgeslagen vertelt hij echter op
een luchtige manier.

Zijn favoriete liedje? Youth van
Daughter: ,,Het liedje gaat over jon-
geren die veel meemaken, maar

toch recht overeind blijven staan.”



REDEN

.,Ik ben naar Nederland gekomen omdat het in Syrié oorlog is. Als je hebt gezien wat er gebeurd
is, en wat er nu nog steeds aan de gang is in Syrié, dan begrijp je het vast. De president is een dic-
tator en ik heb daar geen vrijheid gekend. Nu ik dit zo zeg, besef ik dat ik dit hier kan uitspreken

zonder dat dit gevolgen heeft. Als ik dit in Syrié zou doen, dan zou ik opgepakt of vermoord
worden. In Nederland heb ik vrijheid.”

VLUCHTEN

Ik was een normale jongen in Syri€, gewoon een student. Toen de situatie escaleerde, heb ik
ervoor gekozen om naar Turkije te vluchten. Ik ben hier vervolgens twee jaar verbleven en daarna
heb ik de keuze gemaakt om doelgericht naar Nederland te vertrekken. De Nederlandse regering
kan je namelijk snel samen brengen met je familie. Het was een snelle manier om mijn ouders richt-
ing Nederland te krijgen. Helaas gaat dit nu niet meer door. Mijn ouders wilden uiteindelijk toch
niet naar Nederland. Zij wonen nu samen met mijn broertje in Noorwegen. Als de tijd daar is, hoop
ik samen met mijn familie te herenigen.”

OPVANG

.,Ik woon hier gelukkig nu samen met mijn kleinste broertje. Dit was echter niet vanaf het begin zo.
Ik heb één jaar in het AZC gewoond. Het was niet makkelijk in het AZC voor mij. Er was geen mo-
gelijkheid om de Nederlandse taal te leren. We mochten niet werken en studeren. In die tijd dat ik
er zat, was dit gewoon zo, misschien is het nu beter geregeld. Dat hoop ik wel want het voelt een
beetje alsof er een jaar van mijn leven is ontnomen. Daarna ben ik in een appartement gaan
wonen. lk heb het AZC hier achter mij gelaten en ik wilde mezelf gaan ontwikkelen. Toen ben ei-
genlijk meteen begonnen met leren. De Nederlandse taal is niet eenvoudig, maar het gaat me
goed at.”

., Toen ik in Nederland arriveerde zijn de meeste mensen ook wel aardig voor mij geweest. Laten we
zeggen dat 70% van de mensen mij goed behandelden en behulpzaam was. Dit percentage had ik

echter niet zo hoog verwacht. lk heb ook wel gemerkt dat sommige Nederlanders vluchtelingen op
afstand houden, maar ik geloof dat het in elk land hetzelfde gaat.”

GELUK

.Ik voel me zeker gelukkig. Geluk is een breed begrip maar wat ik het belangrijkste vind, is dat ik
me eindelijk veilig voel. Ik ben gevlucht voor de oorlog en daarom voel ik me op dit moment waar-
schijnlijk nog veiliger dan de mensen die geen oorlog hebben meegemaakt.”

NEDERLANDS GERECHT
,,Sorry dat ik dit ga zeggen, maar ik vind het Nederlandse eten zoals stamppot een beetje saai. Ik
maak zelf Syrisch eten en dat vind ik echt lekker. Je zou het een keer moeten proberen!”

NEDERLANDS WOORD

,,Hier moet ik even over nadenken. Het is geen woord maar wel een cijfer; 88. Dit vind ik heel grap-
pig klinken als ik het uitspreek. In Syrié hebben we voor 88 twee uitspraken. Een soort straattaal en
een in het algemeen Arabisch. Daarom vind ik het misschien wel extra leuk.”

BEZIGHEDEN

Ik ben MBO student. Ik volg de opleiding applicatie en mediaontwikkeling. Dit doe ik op niveau 4.
Het meeste van deze opleiding is in het Engels. Dit is erg makkelijk voor mij. Ik heb natuurlijk ook
nog vakken als Nederlands en Burgerschap. Dit is dan wel weer een stuk moeilijker, maar het gaat
me goed af.”

DROMEN EN AMBITIES

Ik probeer vooral in het heden te leven. Het afronden van mijn studie is op dit moment mijn
grootste droom. Grotere dromen heb ik op dit moment niet. Als het moment aanbreekt dat ik met
een diploma op zak kan gaan werken zal ik super blij zijn.”

TERUG

Ik heb inderdaad getwijfeld om terug te gaan, maar ik wil niet meer in Syrié wonen. Hier in
Nederland ligt mijn toekomst en daarom is het voor mij geen optie om terug te gaan naar Syrié.
Ik zou misschien wel als toerist nog een keertje terug willen gaan.”

MUZIEK

.,De jongeren die in dit liedje naar voren komen, willen iets veranderen in het leven. |k kan mezelf
hier heel erg in vinden. Vier jaar van mijn leven is weggegooid door de oorlog maar ik ben blij dat,
ik door mijn vertrek naar Nederland, de positieve draai in het leven heb gevonden. Als je de woor-
den die in dit liedje gezongen worden begrijpt, dan voel je hoe mooi dit liedje in werkelijkheid is.
Muziek kan dan heel bevrijdend werken. Dit is ook bij mij het geval geweest.”

Hoewel Ali zijn verhalen op een luchtige manier vertelt, is de emotie rondom deze verhalen goed
voelbaar. Hij heeft de positieve draai in het leven gevonden en is van plan om deze zonder enige
twijfel door te zetten. Mede dankzij Youth is hij dankbaar, en kan hij sommige gebeurtenissen uit
het verleden achter hem laten. Ali jaagt ondertussen zijn droom na, en zal hopelijk binnenkort met
een diploma op zak klaargestoomd zijn om aan de slag te kunnen in het bedrijfsleven.

e N T Ali, 28 jaar, Syrié
Woont 3,5 jaar in Nederland




